
Lintjesregen 2021:  
17 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Amstelveen 

 
Op  maandag 26 april reikte burgemeester Tjapko Poppens, uit naam van Zijne 
Majesteit de Koning, 17 lintjes uit in Amstelveen: 2 Officieren, 1 Ridder en 14 
Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Van de 17 gedecoreerden zijn 15 inwoners 
uit Amstelveen, één uit Amsterdam en één uit Schellinkhout. Allen mensen die 
zich gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
samenleving.  
 
Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:  
 
De heer Eric van Agtmaal: 
 

Dit zal een grote verrassing voor u zijn. U dacht de identiteitskaart van uw echtgenoot op 

te halen. Maar nee, we zijn hier vandaag voor u. 

 

Had u zelf ooit gedacht dat het onderwerp van uw promotie uw levenswerk zou worden? 

Als wetenschappelijk onderzoeker bij het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut in 

Amsterdam promoveerde u op “Vitamine A and Proteins in Tear Fluid”. Uw 

promotieonderzoek bracht u in contact met jonge kinderen in Noordoost-Thailand. Daar 

ontdekte u dat ondervoeding en een gebrek aan vitamine A bij kinderen kan leiden tot 

blindheid, groeiachterstanden en ontstekingen. Eén vitamine A tabletje per jaar doet al 

wonderen.  

 

Terug in Nederland liet het u niet meer los. In korte tijd verzamelde u een aantal 

vrienden met één doel: er moest een organisatie komen om blindheid in Zuidoost-Azië te 

bestrijden. In 1993 richtte u Mekong Eye Doctors op, de MED. U wierf fondsen, bouwde 

netwerken en wist een aantal Nederlandse oogartsen enthousiast te krijgen om samen 

met lokale artsen in zogenaamde ‘oogkampen’ gratis oogoperaties onder de allerarmsten 

te doen. Uw vrouw Greetje, ook oogarts, is verschillende malen mee geweest. U zorgde 

ook voor de apparatuur, het instrumentarium en de logistiek. Jarenlang was u de 

drijvende kracht achter de MED, dag en nacht in touw, vanachter uw bureau, maar ook 

in het veld, als coördinator, aanjager en teamleider. Dan bezocht u ook scholen in 

Thailand, Vietnam en Laos om vitamine A tabletten te verstrekken. 

 

In 1999 bent u een van de medeoprichters van de vereniging Asian Eye Care, de AEC, in 

feite de opvolger van de MED. Deze vereniging richt zich op het trainen van lokale 

oogartsen en verpleegkundigen en het overbrengen van wetenschappelijke kennis, 

vaardigheden en technieken.  

 

Met succes. De oogheelkundige zorg in Zuidoost-Azië is afgelopen jaren aanzienlijk 

verbeterd, zozeer dat de AEC vorig jaar is opgeheven. Ze kunnen het nu zelf, maar u was 

jarenlang de spil. Mensen in uw directe omgeving beschrijven u als toegewijd, 

volhardend en creatief. Een echte pionier die met zijn bevlogenheid en passie anderen 

enthousiast wist te maken en mee wist te krijgen: artsen, donateurs, stichtingen, 

bedrijven, ministeries, lokale overheden en NGO’s. Een keiharde werker, maar ook een 

verbinder en een teamplayer. ‘Een ware ridder van goede werken en een kei van een 

kerel’, zoals uw collega van het eerst uur, Rob Spel, zegt. Als iemand een lintje verdient, 

dan bent u dat. En dat wordt door velen uit uw omgeving van harte ondersteund, in 

binnen – en buitenland, en natuurlijk uw vrouw. 



 

Met uw jarenlange inspanningen heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

verbeteren van de oogheelkundige zorg en het welzijn van kansarme kinderen in 

Zuidoost-Azië. Daarom doet het mij genoegen u te kunnen mededelen dat het Zijne 

Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-

Nassau.   

 
 
De heer Anton Maas:.  

 

Maar wij zijn hier vandaag voor u, omdat ik het met u wil hebben over uw bijzondere 

verdiensten voor de bridgesport. En niet alleen voor de Nederlandse maar ook voor de 

Europese en zelfs voor de Wereld Federatie van Bridge.   

 

Het begon in de jaren 70. Als student aan de VU raakte u verslingerd aan bridge. Als 

wedstrijdspeler speelde u al snel op het hoogste niveau. Als bijbaantje gaf u 

bridgelessen. (Zou u mij een keer les willen geven?) 

 

Vanaf uw studententijd tot nu, bent u als speler, coach, trainer en non-playing captain 

nationaal en internationaal actief. U bent het boegbeeld van de Nederlandse Brigdebond.  

 

Voor ik op de maatschappelijke betekenis van uw activiteiten in ga, wil ik een paar ‘high 

lights’ uit uw bridgecarrière benoemen: Al jaren de meeste meesterpunten van 

Nederland, maar liefst 23 keer nationaal kampioen en 8 internationale medailles. U was 

zo succesvol dat het Nederlandse bridgeblad de Maasbode werd genoemd. Als amateur 

nam u het vaak op tegen professionals uit alle delen van de wereld. Ik las dat u graag 

met vaste topspelers een paar vormt, waaronder uw partner Bep. Dus ook voor u geldt: 

achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw.  

 

Sinds de jaren tachtig zet u zich in voor de begeleiding van topteams,  

eerst als trainer en coach en daarna als non-playing captain van het Nederlands Open 

Team. Daar ging veel tijd in zitten. Naast inzicht en techniek gaat het ook om sociale 

begeleiding van de spelers en natuurlijk het hele logistieke proces erom heen. Bij 

internationale toernooien was u soms weken van huis. En ook hier sleepte u met uw 

team diverse prijzen binnen. Goud in 2011 en 2016 op het WK Viertallen.  

 

Hoewel de nadruk van uw activiteiten op het spelen en begeleiden van spelers lag, heeft 

u zich in bredere zin voor de bridgesport verdienstelijk gemaakt. Onder meer als 

voorzitter en lid van de Spelersraad, als lid van de internationale protestcommissie, maar 

ook bij de Amstelveense amateur-bridgeclub Pegasus-Amstelland. U geeft clinics en heeft 

diverse bundels over bridge geschreven – een aantal samen met Bep. Ik ben benieuwd 

waar u het thuis aan tafel over heeft…. 

 

Daarbij bent u bijna wekelijks aanwezig op de training in het nationale Denksportcentrum 

de Hommel in Utrecht en al bijna 45 jaar actief voor de minder bekende denksport Go.   

 

Anton, u wordt omschreven als iemand die zich met hart en ziel inzet voor de 

bridgesport. Iemand op wie je nooit een vergeefs beroep doet, maar ook iemand die 

mensen kan verbinden, spelers vertrouwen geeft en voor een positieve sfeer zorgt. 



Bescheiden en innemend, rustig en met de nodige humor. Zeer analytisch en 

getalenteerd en soms… bloedfanatiek.  

 

Voor alles wat u voor de bridgewereld hebt gedaan doet het mij genoegen om u te 

kunnen mede delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau.   

 

 
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:  
 
Mevrouw Marjolein Bos 
 

U dacht vandaag dat u met uw man Jan, die ook in het complot zit,  

naar de gemeente ging om te praten over uw nieuwe kavel. Dat is belangrijk, maar nu 

wil ik het met u hebben over iets heel anders: uw tomeloze en niet-aflatende inzet voor 

mensen die de ernstige en zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte, Cystinose, hebben.  

 

De meeste aanwezigen hier aanwezig weten wat deze ziekte inhoudt en hoeveel zorg 

kinderen met Cystinose nodig hebben. De ziekte is zwaar voor patiënten, maar vraagt 

ook veel van de ouders en de rest van het gezin. U bent zich gaan inzetten voor 

Cystinose-patiënten, omdat uw zoon het heeft.  

 

In 2000 richtte u de patiëntenvereniging Cystinose Groep Nederland op. U organiseert 

jaarlijkse bijeenkomsten voor kinderen met Cystinose en hun families. Om lotgenoten te 

ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Artsen en andere hulpverleners hebben 

zich inmiddels aangesloten om gezinnen bij te praten over behandelmethoden en 

wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor nieuwe ouders die geconfronteerd worden met 

de ziekte, bent u vaak hun steun en toeverlaat, een warm hart, iemand die begrijpt waar 

zij tegen aanlopen en met welke vragen en zorgen zij zitten. De groep is door de jaren 

heen gegroeid, ook met gezinnen uit Vlaanderen.  

 

Al die jaren bent u de organisator, voorzitter en drijvende kracht achter de groep, maar u 

bent in veel bredere zin een belangenbehartiger voor Cystinose-patiënten. U kent 

ongeveer iedereen die iets met Cystinose te maken heeft en weet al die mensen met 

elkaar te verbinden.  

 

Mede dankzij uw inspanningen is er in het Radboud UMC, als één van de eersten in 

Europa, een multidisciplinaire Cystinose polikliniek opgericht. Mede dankzij uw 

inspanningen is er inmiddels een brochure over Cystinose voor huisartsen, wordt er 

gewerkt aan nieuwe en betere medicijnen en de vergoeding hiervan. U doet dit samen 

met de artsen van het Radboud UMC en UZ Leuven.  

 

In 2018 richtte u het Cystinose Network Europe op om de belangen van 

Cystinosepatiënten in Europa te behartigen. Daarbij organiseert u  internationale 

conferenties waar patiënten, artsen en onderzoekers informatie uitwisselen. En u bent lid 

van de adviesraad van de Europees Referentie Kidney Netwerk, Nierpatiënten Vereniging, 

Vereniging voor Volwassen Kinderen en stofwisselingszieken. Dit doet u allemaal 

belangeloos, naast uw drukke baan en de zorg voor uw gezin.  

 



Marjolein, dit lintje wordt u door aanvragers – uit binnen- en buitenland- zo van harte 

gegund. U wordt omschreven als het schaap met de vijf poten. Met uw energie, positieve 

instelling, organisatietalent, expertise en internationale netwerken is de zorg en de 

levenskwaliteit voor Cystinosepatiënten verbeterd. Zowel op medisch als op persoonlijk 

vlak. Daar zijn velen u dankbaar voor. 

  

Als blijk van waardering was het plan u te onderscheiden bij het 20-jarig bestaan bij de 

Cystinose Groep Nederland afgelopen september. Dat ging vanwege corona helaas niet 

door. Het doet mij daarom veel genoegen u te kunnen vertellen dat het Zijne Majesteit 

de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.   

 
Lid in de orde van Oranje-Nassau:  
 
Mevrouw Mieke Regelink 
 

Dit zal een grote verrassing voor je zijn. Wat dacht dat je? Nee, we zijn hier vandaag 

voor jou. Omdat dit een bijzonder moment is, hebben we een verbinding zodat jouw 

moeder er ook bij kan zijn. U ook welkom. 

We zijn hier om stil te staan bij jouw jarenlange inzet voor de Amstelveense 

samenleving. Op vele terreinen. Jij bent één van die onmisbare vrijwilligers die onze 

gemeenschap draaiende houden en mooier maken. Ik noem aan aantal van jouw vele 

bezigheden. 

Je bent buurtsportcoach en ziet dit meer als een levensdoel dan werk. Je zit vol met 

ideeën om mensen in beweging te krijgen. Als iemand weet dat beweging belangrijk is 

voor senioren, dan ben jij het. Ook in coronatijd of misschien juist in coronatijd. Met jouw 

vindingrijkheid vond je een manier om toch les te kunnen geven. Heel Amstelveen weet 

dat jij dagelijks met een muziekinstallatie buiten bij de verzorgingshuizen stond, om 

ouderen op het balkon of voor het raam beweegles te geven. AmstelveenZ heeft er een 

mooi artikel over geschreven en je kreeg er zelfs landelijke bekendheid mee.  

Daarbij ben je sinds 1995 vrijwilliger bij vrijetijdsvereniging De Schakel, een vereniging 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen organiseer jij allerlei 

activiteiten. Ik moet het eigenlijk anders zeggen: jij bent de drijvende kracht achter  

De Schakel. En … met jouw aanstekelijk enthousiasme weet je zelfs de meest 

bedachtzame deelnemers mee te krijgen. Daarnaast ben je steun en toeverlaat van het 

bestuur. Je denkt mee over nieuwe activiteiten, de PR en de nieuwe website.  

Ook bij Ons Tweede Thuis, het woon-en dagcentrum voor mensen met een beperking, 

zien ze je graag. Je organiseert sportdagen, spellen en andere bewegingsevenementen. 

De cliënten weten: als jij er bent, dan wordt het een feestje.  

In 2013 richtte je Movetivation op, een organisatie voor (bij)scholing van mensen die 

bewegingsles geven aan senioren. Als de Nederlandse vereniging van Lesgevers Sport en 

Bewegen 55+ in 2018 de noodzaak van scholing inziet, eindigt Movetivation en word je 

voorzitter van deze nieuwe vereniging. Je blijft je hard maken voor bewegen van 

senioren onder leiding van gekwalificeerde docenten. En alsof dit nog niet genoeg is, zet 

je je ook nog in voor bewonersplatform Bovenkerk, en organiseer je leuke activiteiten in 

het Noorddamcentrum. 



Beste Mieke, volgens mij ben jij iemand die zelf altijd in beweging is. Stilzitten lijkt geen 

optie voor jou. Je bent een echte initiator en aanpakker, je bent creatief, 

enthousiasmerend en stimulerend voor jong en oud. Dat maakt jou een bijzonder mens. 

Dat vinden veel andere mensen ook. Niet eerder belden zoveel Amstelveners naar de 

gemeente om te vragen of jij in het zonnetje gezet kon worden. Dat gebeurt vandaag. 

Het doet mij daarom een groot genoegen je te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de 

Koning heeft behaagd jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

De heer Ton Feldmann  
 

U had andere plannen voor vandaag. U dacht dat u naar een muziekuitvoering van uw 

kleinzoon Teun in de Stadsschouwburg ging. Bent u al een beetje bijgekomen? Wat een 

verrassing, he.  

 

Vandaag zijn we hier in de mooie trouwzaal van ons raadhuis om stil te staan bij uw 

jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Amstelveense samenleving. Voor 

hockeyvereniging Myra en moestuinvereniging Nesserlaan in het bijzonder. Naast uw 

lange loopbaan als verzekeringsagent heeft u inmiddels een evenzo lange loopbaan bij 

‘uw clubs’.   

 

Vanaf het moment dat uw zoon Jeroen lid werd van hockeyvereniging Myra, verloor u uw 

hart aan deze vereniging. Door de jaren heen was u wedstrijdsecretaris voor de jeugd en 

de senioren, begeleider van Heren 1, filmer voor dames 1 en jeugdwedstrijden en 

barbeheerder. Daarbij stencilde u jarenlang, samen met Jan Luykx, iedere maandag tot 

diep in de avond het clubblad Gemyramier. Stencilen… ja, dat bestond toen nog. Ook 

deed u de verzending van het blad. Pas in 2004 werd het digitaal.  

 

Samen met uw echtgenote Attie behoort u tot de Myra families die de kernwaarden van 

de vereniging - plezier, prestatie en respect - bewaken. U bekommert zich om het wel en 

wee van de leden en zorgt ervoor dat het bestuur op de hoogte is wanneer dat nodig is. 

Attie ontving hier in 2018 al een koninklijke onderscheiding voor.  

Mijnheer Feldmann, u bent zo’n vrijwilliger op wie de club altijd een beroep kan doen. Of 

het nu klussen zijn, of hulp bij evenementen en toernooien. Verenigingen kunnen niet 

zonder mensen zoals u. Dankzij betrokken vrijwilligers hebben we in Amstelveen zo’n rijk 

en bloeiend verenigingsleven. U bent dan ook al lid van verdienste van de 

hockeyvereniging. 

Naast uw inzet voor Myra vindt u ook nog tijd om u in te zetten voor de werkgroep 

weidevogels van IVN Amstelveen. U doet dit voor het behoud en de groei van de 

weidevogelpopulatie. Op het maisland in de Bovenkerkerpolder heeft het zoeken naar 

nesten u menige blaar en bezweet voorhoofd opgeleverd. En die reiger in uw tuin heeft u 

ook liever in de Bovenkerkerpolder. 

 

En sinds 2007 bent u penningmeester bij moestuinvereniging Nesserlaan. Mede door uw 

gedegen beleid is de vereniging financieel gezond. U bent ook betrokken bij alle 

evenementen en bouwwerkzaamheden. Daarnaast begeleidt en adviseert u nieuwe 

tuinders en bent u een aanspreekpunt voor iedereen. U bent iedere middag in het 

tuinhuis waar u, samen met uw medebestuursleden, een drankje nuttigt. Of zijn het er 

meer? 

 



U wordt omschreven als een bescheiden en sympathieke man. Iemand die altijd voor 

anderen klaar staat. Goed gehumeurd en prettig om mee samen te werken, betrokken, 

kundig, betrouwbaar en zeer loyaal.  

 

Voor alles wat u al die jaren hebt gedaan, heeft u dat lintje meer dan verdiend. Het is mij 

een groot genoegen u te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd 

u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

De heren Lex en Richard Nieuwenhuizen 
 

Bijzonder om hier samen met uw broer te zijn. Lex, jij woont in Amstelveen, en Richard, 

jij bent vanuit Amsterdam hier naartoe gekomen. Jullie dachten dat de ander een 

onderscheiding zou krijgen. Maar het bijzondere is jullie ontvangen beiden een 

onderscheiding vanwege jullie grote maatschappelijke inzet, in het bijzonder voor jullie 

voetbalclub Sporting Martinus.  

 

Zoals jullie weten: om voor een lintje in aanmerking te komen moeten mensen zich 

gedurende langere tijd voor een maatschappelijk doel hebben ingezet. Daar voldoen 

jullie beiden ruimschoots aan. Daarom wilden de aanvragers dat jullie gezamenlijk een 

lintje zouden krijgen, in Amstelveen. Wel ieder een eigen lintje trouwens. 

Jullie zijn beiden vrijwilligers in hart en nieren, misschien iets mee gekregen van huis uit? 

En laat ik beginnen wat jullie samen hebben gedaan. Wat zou voetbalvereniging Sporting 

Martinus zonder jullie inzet zijn geweest.  

 

Lex, jij bent een echte sportman. Toen jij stopte bij Heren 1, wilde je iets terugdoen voor 

de club. Vol overgave vervulde je tal van functies. Je begon als trainer van het team van 

je zoon, maar je traint nog steeds verschillende jeugdteams. Samen met je broer 

Richard, ook jeugdtrainer, richtten jullie je op wat minder getalenteerde voetballers. 

Spelenderwijs maakten jullie kinderen vertrouwd met de sport en zetten jullie een speler-

volgsysteem op om hun ontwikkelingen te volgen. 

 

Sinds 1989 ben je lid van de jeugd- en pupillencommissie en in 1995 pakte je daar het 

wedstrijdsecretariaat bij. Ook ben je mede-organisator van tal van evenementen en 

toernooien. En de dingen die jij niet deed, die deed je broer Richard. Samen runnen jullie 

de hele club lijkt het wel. 

 

Lex, jij was handig met computers en degene de digitalisering van de administratie en 

het bouwen van een website ter hand nam. Richard, jij was als aannemer altijd 

betrokken bij het onderhoud, de verbouwingen en de uitbreidingen van het clubhuis. 

Daarbij was je scheidsrechter, grensrechter, decorbouwer en zanger bij de 

jubileumrevue. 

 

Richard, ik richt het woord ook nog even tot jou. Behalve voor Sporting Martinus ben je 

namelijk al sinds jouw jeugd een actieve en zeer gewaardeerde vrijwilliger van 

Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Je was jarenlang voorzitter en 

nu weer secretaris van het Latijns Parochiekoor. Nu snap ik dat zingen. Lex was de 

sporter en jij de muzikale.  

 

Je bent de gangmaker in het koor. Vorig jaar is het je gelukt om van het honderdjarig 

bestaan, ondanks corona, toch een feestje te maken. Ik heb toen nog een 



videoboodschap voor jullie ingesproken. Maar je bent ook iemand die zich inzet voor de 

diaconie en altijd klaar staat voor mensen die het moeilijk hebben. En niet 

verbazingwekkend, ook voor de kerk zat je in de gebouwencommissie, niet alleen voor 

de Augustinus kerk, maar voor alle Rooms-Katholieke kerken van Amstelland.  

Samen met je vrouw Diana heb je in 2015 de stichting ‘Talenten aan de Slag’ opgericht. 

Deze stichting helpt mensen, veelal jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt om 

onder professionele begeleiding werkervaring op te doen en een vak te leren.   

 

Op verzoek van de aanvragers van jullie lintjes ontvangen jullie deze samen in 

Amstelveen, omdat het merendeel van jullie activiteiten hier plaatsvinden. Fantastisch 

voor een club of organisatie om betrokken en toegewijde vrijwilligers zoals jullie te 

hebben. Mensen met hart voor de club, enthousiaste en energieke aanpakkers, die altijd 

bereid zijn de schouders eronder te steken. En ook nog eens prettige mensen om mee 

samen te werken.   

 

Sporting Martinus is jullie beiden zeer dankbaar voor al die uren die jullie aan de club 

hebben besteed. Om hun eigen woorden te spreken: jullie zijn goud waard en verdienen 

het om in het zonnetje te worden gezet. Vanuit de parochie, stichting Talenten aan de 

slag, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen werden jullie aanvragen dan ook van 

harte ondersteund.   

 

Daarom ben ik verheugd om u jullie te kunnen meedelen dat het Zijn Majesteit de Koning 

heeft behaagd om jullie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.  

 
 
De heer Freek Vogelaar  

 

U bent een geboren en getogen Amstelvener én een geboren en getogen vrijwilliger. Op 

uw achttiende startte u uw lange loopbaan als vrijwilliger. U bent nooit meer 

opgehouden. 

U doet vrijwilligerswerk in allerlei soorten en maten, vanuit de gedachte dat het normaal 

is om anderen te helpen. En omdat u het altijd leuk vond om dingen naast uw werk te 

doen. In uw eigen woorden: uw schouders ergens onder te zetten.  

Het begon met de Kinderland vakantiekampen voor kinderen die niet met vakantie 

konden. Maar liefst 25 jaar was u intensief betrokken bij de organisatie van de kampen. 

Samen met uw vrouw Lida.   

U bent er niet de man naar om stil te zitten. Tijdens uw vakanties op camping de 

Bongerd in Tuitjenhorn deed u altijd de activiteitencommissie. En toen u van de KLM 

overstapte naar de PPT, werd u meteen lid van de personeelsvereniging. U was secretaris 

en organiseerde allerlei activiteiten. Veel sport. Met de wielerploeg van de PTT fietste u in 

1992 van Boedapest naar Amstelveen om geld op te halen voor het Ronald McDonald 

fonds.  

Uw favoriete sport is jeu de boule. In 1993 richtte u samen met een paar vrienden de 

Arsenal Jeu de Boules club in Buitenveldert op. U zat in het bestuur en organiseerde 

toernooien. In 2001 werd u lid van de Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan. 

Vanzelfsprekend zat u daar ook in het bestuur en was u de duizendpoot die de 

wedstrijdcommissie, het clubblad en de kantine-inkoop deed.  



In 2014 koos u voor Petangue Lijnden en werd u …. We kunnen het inmiddels zelf 

invullen. Een vraagje, welke van de drie clubs is de leukste? Wat niet onvermeld mag 

blijven, is dat u sinds 2013 als trouwe chauffeur een onmisbare vrijwilliger van 

Zonnehuisgroep Amstelland bent. U gaat minstens 2x per week met bewoners op pad. Zij 

zijn zeer op u gesteld.   

Mensen uit uw omgeving omschrijven u als betrouwbaar, sociaal en prettig om mee 

samen te werken. Een onbaatzuchtig mens. Iemand die altijd voor anderen klaar staat, 

dingen regelt en oplost en dat allemaal heel vanzelfsprekend vindt en daar heel 

bescheiden over is. 

Mijnheer Vogelaar, vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze samenleving. Mensen zoals u 

houden verenigingen en maatschappelijke organisaties draaiend en dragen er aan bij dat 

mensen het fijn vinden om in Amstelveen te wonen.   

De aanvraag voor een lintje kwam van Lida. Zij vindt dat u een lintje verdient voor alles 

wat u voor anderen doet. Zij is trots op u.  

Het doet mij dan ook genoegen u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning 

heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

De heer en mevrouw Piet en Riet Bresser 

 

Welkom! U dacht dat uw buurvrouw Ans een onderscheiding zou ontvangen, maar nee, 

wij zijn hier om stil te staan bij úw bijzondere inzet voor de samenleving.  

Het komt niet vaak voor dat een echtpaar deze bijzondere uiting van waardering 

ontvangt. Maar vandaag is het voor echtpaar Bresser - mij is op het hart gedrukt Piet en 

Riet te zeggen! – zo’n zeldzaam moment. U ontvangt zo beiden, wel ieder een eigen, 

lintje.  

 

En terecht. Als er iets op jullie van toepassing is, is het wel  ‘beter een goede buur dan 

een verre vriend’. Ruim dertig jaar zetten jullie je met hart en ziel in voor jullie directe 

buren en buurtgenoten. Jullie worden omschreven als de spil van de buurt. In de vele 

aanbevelingsbrieven heb ik gelezen dat door jullie hulp een aantal buren zelfstandig kan 

blijven wonen, wat natuurlijk altijd het fijnste is. Dat jullie zorgen voor de opvang van 

kinderen. En graag huisdieren verzorgen tijdens vakanties.  

Nieuwe buurtbewoners krijgen steevast een bezoek van jou,  Piet, waarbij jij je voorstelt 

met: ‘’Ik heet Piet en mijn vrouw heet Riet en als er iets is, kun je altijd bij ons terecht”.  

Als het om de medemens gaat, zeggen jullie eigenlijk nooit nee. Dat bleek ook bij de 

smoes dat buurvrouw Ans een lintje zou krijgen. Direct boden jullie enthousiast aan om 

te helpen bij het feestje. Echt, Amstelveen zou nog mooier zijn als er meer mensen zoals 

jullie waren!  

 

Maar ook voor goede doelen zetten Piet en Riet zich in. Jullie hebben twintig jaar lang 

geholpen bij de inzameling van kleding en goederen voor Roemenië. Niets was jullie te 

veel. Kleding werd gewassen, gestreken, gerepareerd en naar ophaalpunten gebracht.  

Ook de voedselbank kan altijd op jullie rekenen. Jullie helpen graag bij het inzamelen van 

levensmiddelen in supermarkten. Of jullie halen eten en goederen op en brengen deze 

naar het distributiecentrum.  

 



Daarnaast zijn jullie vele jaren actief voor culturele organisaties zoals Fotofestival 

Naarden, stichting fotoarchief Kees Scherer en Stadsherstel. Jullie helpen bij de inrichting 

van exposities, catering en bezoekers. Jullie zijn gastheer en -vrouw voor de Vondelkerk 

en begeleiden deelnemers bij stadswandelingen en rondvaarten.   

 

Wat ook bijzonder is, is dat jullie ongeacht jullie leeftijd altijd klaar staan wanneer er op 

jullie een beroep wordt gedaan. Niets is jullie te veel. Piet en Ria, wie goed doet, goed 

ontmoet. Dat zijn jullie ten voeten uit. Jullie geven er beiden de voorkeur aan om jullie 

activiteiten in grote bescheidenheid te doen, maar jullie omgeving denkt daar anders 

over. Zij hebben jullie voorgedragen voor een lintje, omdat zij vinden dat jullie die meer 

dan verdienen.  

 

Vanwege jullie liefdevolle inzet voor de samenleving en jullie naasten in het bijzonder, is 

het mij een groot genoegen u te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 

behaagd u beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Van harte gefeliciteerd!  

 
 
De heer Jan Burggraaf 
 

Welkom in het raadhuis van Amstelveen. U dacht dat Boyd Spruijt vandaag een 

onderscheiding zou ontvangen, maar niets is minder waar. We zijn hier vanwege úw 

vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. 

 

Vrijwilligers zijn het meest kostbare bezit van een sportvereniging en u bent al vijftig jaar 

een vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor uw club. U bent één van de vaste 

gezichten van de club. Zijn wit en groen uw lievelingskleuren? Door uw grote kennis van 

elektriciteit en techniek bent u goud waard. Als er problemen zijn met een geiser, een 

kapot doel of een koude douche bent u degene die wordt gebeld. U springt op uw fiets en 

binnen no time bent u op de club om het euvel te verhelpen.  

 

In 1970 begon u met het onderhoud van de velden. En nog steeds maakt u de 

kleedkamers schoon, onderhoudt u de velden en gebouwen, ontvangt u leveranciers en 

maakt u de velden en doelen klaar voor het jeugdvoetbal. Meneer Burggraaf, wat een 

energie en toewijding! 

 

U adviseert het bestuur bij belangrijke investeringen. Door uw grote technische kennis 

geeft u altijd weer een goed advies of waardevolle tip waardoor de club soms veel geld 

kan besparen.  

 

Daarnaast was u vijftien jaar vaste barbezetting. U zorgde voor de drankjes en hapjes bij 

de wekelijkse kaartavonden en hielp bij de oud papieracties. Hele generaties jonge 

voetballers zijn met u als vertrouwd achter de bar opgegroeid, zonder te weten wat u 

allemaal deed waardoor zij onbezorgd konden voetballen. 

 

Gelukkig heeft u nog tijd om op zaterdagmiddag zelf een potje voetbal te kijken en 

ontspannen langs de lijn te staan. Daarna vinden we u in de kantine waar u samen met 

vrienden gezellig een biertje drinkt. U neemt de wedstrijd nog even door en heeft een 

luisterend oor voor iedereen. 



U bent zeer geliefd bij de clubleden. U wordt omschreven al een rustige, vriendelijke 

man. U bent onbaatzuchtig en relativerend, denkt altijd in oplossingen en op zijn tijd 

bent u zeer gedecideerd. “Ik heb er nog eens over nagedacht, maar zo gaan we het doen 

“ is een veelgehoorde uitspraak. U bent er één van de ‘oude garde’. Niets is u teveel. U 

bent iemand waarop altijd een beroep kan worden gedaan. En dat gebeurt dan ook 

veelvuldig. Als er problemen zijn, bent u de eerste die ze bellen.   

 

Uw inzet voor en betrokkenheid bij de club is van onschatbare waarde. De club waardeert 

dit enorm en daarom hebben zij u voorgedragen voor een lintje.  

 

Voor alles wat u al meer dan vijftig jaar voor de vereniging betekent, doet het mij 

genoegen u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te 

benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

De heer Rik Jonkman 
 

U dacht dat u vandaag een afspraak had met Pieter Heideman en mij over de 

brandbestrijding van de Urbanuskerk. Dat is een belangrijk onderwerp, maar vandaag wil 

ik het met u over iets anders hebben. Uw ongelofelijke inzet voor de brandweer. De 

passie voor het brandweervak heeft u, net als uw broers, van uw vader die bij de 

Amsterdamse Brandweer werkte. Een aardje naar zijn vaartje dus. 

Van jongs af aan was u geïnteresseerd in de geschiedenis van het brandweerwezen. Op 

20ste werd u al bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het 

Brandweerwezen. Ondertussen leerde u de fijne kneepjes van het machinistenvak van 

uw vader. Sinds 1985 bent u zelfstandig machinist bij de stoombrandspuit Cerberus, voor 

kenners een begrip. Voor de leken onder ons: de Cerberus is de grootste nog werkende 

stoombrandspuit van Europa en dateert uit 1899. U zorgt voor het onderhoud, de 

keuringen en geeft regelmatig demonstraties. De Cerberus stond in het nationaal 

Brandweermuseum in Hellevoetsluis. Dankzij uw inspanningen staat de Cerberus sinds 

2016 weer in  Amsterdam.  

In 1989 werd het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum opgericht. U meldde zich 

direct aan als vrijwilliger. U zorgde voor een professionele audiovisuele afdeling en dat er 

informatie op internet kwam, zodat brandweerorganisaties makkelijker kennis en 

ervaringen met elkaar kunnen delen. Uit eigen ervaring wist u hoe belangrijk dat is. Ik 

hoor dat u een soort wandelende encyclopedie bent op het gebied van brand- en 

rampenbestrijding in Nederland.  

En of dat nog niet genoeg was, meldde u zich in 1997 ook nog eens aan als vrijwilliger bij 

Brandweer Amsterdam-Amstelland. Sinds 2001 werkt u fulltime bij de brandweer. U bent 

specialist op het gebied van scheepsbranden en petrochemische brandbestrijding, 

instructeur en zit u in allerlei regionale en landelijke overleggen. U bent ook de specialist 

als het over de historie van het brandweerwezen gaat. U bent namelijk een toegewijde 

en uiterst deskundige vrijwilliger van stichting Behoud erfgoed Brandweer Amsterdam. U 

beheert en restaureert de museale collectie, - waaronder de Cerberus - en wilt daarmee 

het veiligheidsbewustzijn van burgers vergroten en bijdragen aan de identiteit en 

beroepstrots van brandweermensen. Bij u lopen werk en vrijwilligerswerk uw hele leven 

door elkaar heen. 



Mijnheer Jonkman, mensen uit uw omgeving waarderen u om uw energie, bevlogenheid 

en enthousiasme, uw vakmanschap en kundigheid, uw hulpvaardigheid en uw behoefte 

om kennis over te dragen.  

Voor alles wat uw voor de brandweer heeft gedaan en nog steeds doet, verdient u het in 

het zonnetje te worden gezet. Zelf doet u daar heel bescheiden over, maar mensen in uw 

omgeving zien dat anders.  

Daarom is het mij een genoegen u te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de 

Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

De heer Soerin Mahesh  
 

Welkom in het raadhuis van Amstelveen. U dacht dat u vandaag zou praten over de 

stedenband met Paramaribo, maar we zijn hier om het te hebben over uw bijzondere 

bijdrage aan de samenleving, en met name de Surinaamse gemeenschap.  

 

Alles wat u doet, komt voort uit een intrinsieke motivatie om mensen en 

gemeenschappen te helpen. Het vormt de rode draad in uw werk en leven. Geboren in 

een Hindoestaans gezin in Suriname zet u zich al van jongs af aan in voor sociale en 

culturele bewustwording onder Hindoestanen en het beschermen van hun cultureel 

erfgoed. En dat bleef u doen, ook toen u in 1980 samen met uw vrouw naar Nederland 

kwam.  

 

U was ruim 40 jaar huisarts in een praktijk in Amsterdam-Zuidoost. U koos bewust voor 

die wijk en niet Amstelveen, omdat u mensen met een achterstandspositie wilde helpen. 

In Zuidoost wonen veel mensen uit Suriname, het land waarmee u zich nog steeds zeer 

verbonden voelt. Vooral in de beginjaren trof u soms schrijnende toestanden aan. U heeft 

zich enorm ingezet om de kwaliteit van de zorg in deze wijk te verbeteren en specifieke 

aandacht voor de allochtone patiënt te krijgen. Naast uw drukke praktijk zette u zich in 

voor allerlei andere maatschappelijke doelen. Uw vrouw heeft u daar altijd in gesteund, 

ook al vond zij wel eens dat u het wat rustiger aan mocht doen. Maar ‘de trein rijdt door’ 

was uw motto.  

 

Sinds 1993 bent u voorzitter van stichting Om Tryambakam die opkomt voor de belangen 

van mensen uit Suriname - Hindoestanen in het bijzonder - op sociaal maatschappelijk, 

cultureel en religieus gebied. Voor veel mensen is dat de manier om een plek te vinden in 

de gemeenschap. Daarbij maakte u zich sterk voor alfabetisering, administratieve hulp 

en voorlichting voor mensen met een achterstand. U bleek een ware bruggenbouwer, 

toen er een nieuw cultureel centrum in Zuidoost werd gebouwd. U kreeg het voor elkaar 

om verschillende Surinaamse organisaties op een lijn te krijgen. Dat vergde nog al wat 

geduld en overtuigingskracht. 

 

Daarbij bent u actief voor aantal hindoestaanse organisaties zoals de tempel “Radha 

Krishna Mandir”, de landelijke koepelorganisatie van Hindoe organisaties, de Nederlandse 

Hindoe Ouderen Bond en de Nederlandse afdeling van de Surinaamse VHP partij. 

 

Mijnheer Mahesh, ik heb vast niet alles genoemd, maar het is duidelijk dat u zich uw hele 

leven met hart en ziel inzet voor uw medemens in de multiculturele samenleving. Wat u 

bijzonder maakt, is uw geduld en uw vermogen om serieus en zonder oordeel te 

luisteren. U bent eerlijk en oprecht, een harde werker maar ook begripvol en 



behulpzaam. Onbaatzuchtig in de ware betekenis van het woord. Betrouwbaar en loyaal, 

iemand op wie je altijd kunt rekenen. Dat zeggen mensen om u heen, ook uw kinderen. 

Zij zeggen dat het nu tijd wordt om te genieten van andere dingen. 

Voor alles wat u al die jaren voor onze samenleving heeft gedaan, doet het mij genoegen 

u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen 

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

De heren Willem Groen, Henry Neeter, Eduard Neter en Hans Vos   

 

U zet zich allen in voor het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, de 

VBV. Een ‘vakbond’ van vrijwilligers die opkomt voor de belangen van vervolgde 

overlevenden van de Tweede Wereldoorlog uit Europa en voormalig Nederlands-Indië.  

 

Het VBV begon om de uitvoering van oorlogswetten verbeterd en  vereenvoudigd te 

krijgen en helpt mensen bij zaken die gerelateerd zijn aan herstelbetalingen en 

schadevergoedingen. Het VBV heeft veel bereikt op dit gebied, niet alleen in Nederland 

maar ook op Europees niveau. Dat gaat verder dan praktische en juridische 

ondersteuning. Het gaat in belangrijke mate om de erkenning van het oorlogsleed. Ook 

in deze tijd, waarin het leed vaak minder zichtbaar is, maar voor velen nog steeds 

voelbaar.  

 

Daarom is het VBV ook een platform om lotgenoten te ontmoeten, generaties met elkaar 

te verbinden en oorlogstrauma’s bespreekbaar te maken. U organiseert verschillende 

activiteiten om de relatie tussen de eerste en latere naoorlogse generaties te verbeteren. 

In coronatijd gaat dat via bijeenkomsten op Zoom. Sonia Pauw mocht het spits afbijten 

en op 11 april jl. gaf  Raymond Schulz een digitale lezing. Daarnaast houdt het VBV 

contact met haar leden via de website, een magazine en rondetafelgesprekken. Om, 

zoals ik op de website zag, mensen te helpen gelukkiger te worden. 

 

U bent allen, om persoonlijke redenen, een warm pleitbezorger van de doelstellingen. 

Dat is belangrijk, want het VBV draait op bevlogen en betrokken mensen zoals u. Het is 

uitzonderlijk dat vier personen uit één vereniging een blijk van waardering ontvangen. Ik 

vervul graag de wens van het bestuur deze gezamenlijk in Amstelveen uit te reiken. Ik 

doe dit op alfabetische volgorde. 

 

Mijnheer Groen: Sinds 2004 bent u een baken voor het VBV-bestuur. Met uw 

relativeringsvermogen, rust, ervaring en wijsheid adviseert u het bestuur de juiste 

beslissingen te nemen. 

  

U was geruime tijd voorzitter van de cliëntenraad van de Pensioen- en uitkeringsraad. 

Met uw scherpe en analytische blik en groot inlevingsvermogen voor kwetsbare cliënten, 

voerde u tal van verbeteringen door in de uitvoering van wetten voor verzetsdeelnemers 

en oorlogsgetroffenen. Tijdens de overgang van deze raad naar de SVB maakte u deel uit 

van de commissie die deze transitie mogelijk maakte.  

 

Voor uw jarenlange onbezoldigde en tomeloze inzet voor de belangen van de medemens 

doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 

behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 



Mijnheer Neeter: Vanaf 2009 zet u zich met veel enthousiasme in voor het VBV. U 

besteedt veel zorg en tijd aan de opmaak van het nieuwsblad en heeft ook de website 

opgezet.  

 

U wordt omschreven als een betrokken bestuurslid, creatief en praktisch maar ook 

iemand die met zorg en toewijding projecten begeleidt. U bent een prettig en positief 

persoon, fijn om mee samen te werken.  

 

Uw creatieve kant verklaart ook de liefde voor de kunst. U bent een oprichters van 

Vereniging Amstelland Kunst en heeft er mede voor gezorgd dat publiek op 

laagdrempelige wijze kennis kan maken met kunst. Daarnaast bent u een gewaardeerde 

journalist voor het populaire magazine AmstelveenZ.  

 

Kortom u bent een veelzijdig mens met hart voor uw medemens. Vanwege uw jarenlange 

belangeloze inzet voor de samenleving doet het  mij daarom genoegen u te kunnen 

meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau.  

 

Mijnheer Neter: Sinds 1997 heeft u volgens mij bijna alle beschikbare functies bij het 

VBV vervuld. Een creatieve duizendpoot en aanpakker. U was hoofdredacteur van het 

Nieuwsblad, deed de redactie en uitvoering van website. U regelt geluid, maakt foto’s en 

verricht u hand- en spandiensten bij jaarlijkse vergaderingen. U doet de administratie 

voor het Gettopensioen en onderhoudt contacten met de bank. Sinds 2018 bent u 

officieel penningmeester. Als een zeer actief en enthousiast bestuurslid bent u van 

onschatbare waarde.  

Daarnaast heeft u van 2001 tot juni 2019 met hart en ziel als voorzitter ingezet voor de 

Belangenvereniging de Witte Hoeve en stichting Villapark de Witte Hoeve in 

Schellinkhout. De inrichting en staat van het park is voor een groot deel aan u te danken. 

Mensen omschrijven u als een veelzijdig en betrokken vrijwilliger, een prettig mens om 

mee samen te werken.  

Voor uw jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving doet het mij genoegen u mee 

te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de 

orde van Oranje-Nassau.  

Mijnheer Vos: Voor u zijn er twee verrassingen vandaag, want ook uw dochter Ita is 

hier aanwezig. Zij is speciaal voor deze gelegenheid uit Israël gekomen. Welkom Ita. 

 

Vanaf het eerste uur bent u bestuurslid van het VBV. Tot enkele jaren geleden was u 

penningmeester en administrateur. Ook was u tientallen jaren de bezielende kracht 

achter de verzending van de nieuwskrant en andere poststukken. Tot op de dag van 

vandaag bent u, met uw kennis van historisch feiten, een onmisbare vraagbaak voor de 

bestuursleden.  

 

Naast uw tomeloze inzet voor het VBV zet u zich vanaf 2000 in voor de stichting Zichron 

Menachem. Een stichting die tweejaarlijks een vakantieweek organiseert voor ernstig 

zieke kinderen. Voorafgaand en tijdens de vakantieweek regelt u allerlei zaken, van 

transport tot het leveren van vers brood van de koosjere bakker uit Amsterdam.  

 



U wordt omschreven als een markant persoon. ‘Als je hem eenmaal hebt ontmoet, 

vergeet je hem niet’. U staat voor iedereen klaar. U bent loyaal, betrouwbaar en 

betrokken. Altijd bezig, als er ergens hulp nodig is, kan men rekenen op Hans Vos.  

 

Geachte mijnheer Vos u zet zich jarenlang belangeloos in voor de samenleving en het 

doet mij daarom genoegen u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 

behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

 

 
 


