Gemeente &5 Amstelveen

Lintjesregen 26 april 2024

Welkom dames en heren,

Welkom in het raadhuis van Amstelveen. U bent hier voor wat we de lintjesregen
noemen. Vandaag worden in heel Nederland koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan
mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ieder jaar weer een spannend,
bijzonder en feestelijk moment.

Vandaag worden vijftien mensen in Amstelveen koninklijk onderscheiden. Ik vraag me af
of degenen die het betreft al een beetje bekomen zijn van de schrik?

Ik beloof u het wordt een leuke ochtend. Mensen uit uw directe omgeving hebben dit in
het diepste geheim voorbereid. Ze vinden dat u het verdient om in het zonnetje te
worden gezet, omdat u zoveel voor andere mensen doet. Wat mij opvalt in al die jaren
dat ik dit mag doen, is hoe bescheiden de meeste gedecoreerden daar zelf meestal over
zijn. “Toch normaal.”

En dat hele proces is al maanden geleden, in juni vorig jaar, begonnen met een aanvraag
bij de gemeente. En dan begint het: de aanvraag gaat langs de burgemeester, de
Commissaris van de Koning, het kapittel voor Civiele Orden, de minister van
Binnenlandse zaken en dan nog naar de koning voor ondertekening.

En als laatste onderdeel bent u met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Ook dit
jaar is er heel wat gesmoesd en ‘gejokt’ om u hier te krijgen. En het is gelukt. Ik ben blij
dat u hier bent met uw dierbaren en andere mensen in het complot.

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Dankzij de vele vrijwilligers kent
Amstelveen een rijk en bloeiend verenigingsleven. Geloofsgemeenschappen,
maatschappelijke instellingen en goede doelen kunnen niet zonder vrijwilligers. Zonder al
die uren die vrijwilligers belangeloos en vaak met hart en ziel in hun werk stoppen, zou
Amstelveen een minder fijne stad zijn. Applaus voor al die Amstelveense vrijwilligers.

Maar ik houd u niet langer in spanning. We gaan beginnen. Ik begin met de heer De
Bruijn. Mag ik u vragen naar voren te komen.



Beste meneer De Bruijn, beste Ton,

De dag verloopt voor u nog feestelijker dan verwacht. Want naast de verjaardagen van
uw echtgenote en schoonzoon is er vandaag ndg iets om te vieren. Dat is niet de
overdracht van het HIC terrein aan de gemeente. Dat was alleen maar een smoes om u
hiernaartoe te lokken. Wethouder Raat, u kunt dus nog een bezoek verwachten.

Nee, vandaag is het ook Uw dag. Want vandaag staan we stil bij uw jarenlange inzet voor
hockeyvereniging HIC.

Al op jonge leeftijd nam uw vader, beter bekend als ome Ton, u mee om te helpen op de
hockeyclub. Vanaf dat moment was u er niet meer weg te slaan. Samen met uw vader
vormde u een goed team en was u altijd in de weer voor de club. Na de pensionering van
uw vader nam u zijn werkzaamheden over. Dat voelde bij hem eerst een beetje als
inpikken, maar later was hij trots op u. Bij u ging het anders, u zette na uw pensioen de
werkzaamheden als vrijwilliger juist voort. Het hele jaar door, meerdere dagen per week
zorgt u voor de hockeyvelden en het terrein in de Middelpolder. Zonder u geen
bespeelbare velden.

In 2022 deed buurman RKAVIC een beroep op u vanwege het vertrek van twee
terreinbeheerders. Sindsdien adviseert en begeleidt u ook het beheer van hun velden.

In de loop der jaren is er veel veranderd. U was bij alle innovaties betrokken en heeft
daardoor, als één van de weinigen, een onschatbare kennis van de infrastructuur en de
installaties op het terrein. Daarnaast bent u namens de hockeyvereniging hét contact
voor leveranciers, mede-Escapade bewoners en de gemeente.

Daarbij bent u iedere maandagochtend op de club want dan komen mensen van Ons
Tweede Thuis werken op het complex. U doet dat met veel passie en geduld, en de
mensen van Ons Tweede Thuis lopen met u weg. Ook probeert u jongere generaties
enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Dat begon met uw eigen kinderen. Ze
gingen, net als u met uw vader, mee naar de club om te helpen. Ze zetten met u de
velden uit, maakten kleedkamers schoon (al vonden ze dat eigenlijk helemaal niet leuk)
en schuurden en schilderden erop los. Uw kleinzonen Mats, Stef, Kars en Siem hielpen
ook regelmatig een handje mee. Dat deden zij vooral voor opa. Wat zou HIC zonder de
familie De Bruijn zijn. Als blijk van waardering werd u in 2023 benoemd tot erelid.

Van geheel andere orde is uw langdurige vrijwilligerswerk voor ouderen. Zelf bent u
natuurlijk helemaal niet oud. In 1996 werd u lid van het Zonnekoor. En natuurlijk ging u
meteen allerlei hand-en-spandiensten voor het koor doen. Ook helpt u sinds 1999
wekelijks als koster bij de mis van Pastor Adolfs.

Beste Ton, u bent iemand die altijd klaarstaat voor de vereniging en de medemens. Een
bescheiden persoon die niet graag in het middelpunt staat maar wel waardevolle
adviezen geeft. Zoals u het zelf vaak zegt “ik heb natuurlijk niets te willen, jij moet
natuurlijk helemaal niets, maar je zou dit en dit kunnen doen”. En daardoor bent u
geliefd bij clubleden en medevrijwilligers.

Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen meedelen dat voor uw tomeloze inzet voor
de Amstelveense gemeenschap het Zijne Majesteit de koning heeft behaagd u te
benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.



Geachte meneer Gort, beste Hans,

Wij kennen elkaar goed, dus ik tutoyeer. Vandaag geen gesprek over culinair Amstelveen
op het raadhuis. Ik hoop natuurlijk dat dit evenement een groot succes wordt, maar
vandaag wil ik het over iets anders hebben, namelijk wat je allemaal hebt gedaan voor
het bedrijfsleven en de horeca in het bijzonder.

Eigenlijk wilde je buschauffeur worden maar het ondernemers-bloed kroop waar het niet
kon gaan en zo kwam je terecht in de horeca. Ondernemers zijn mensen die doen, geen
woorden maar daden. Aanpakkers. Dat is met recht van toepassing op jou. Je bent een
horecaman in hart en nieren, die naast de eigen onderneming bijna 25 jaar als vrijwilliger
de handen uit de mouwen steekt voor Amstelveense ondernemers.

Laten we beginnen bij het begin. In 1999 sloot je als bestuurslid aan bij
Winkeliersvereniging Stadshart. Daar waren ze heel blij met je want met jouw netwerk
en expertise heb je een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
winkelcentrum Stadshart Amstelveen.

Ook was je kwartiermaker bij de oprichting van de Vereniging Parkmanagement
Bedrijvenpark Westwijk. Mede door jouw professionele inbreng heeft het park toen het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gekregen en is het één van de veiligste
businessparken van Nederland.

Van 2010 tot 2019 was je voorzitter en bestuurder bij Koninklijke Horeca Amstelland. En
dat deed je goed, want het lukte je om verschillende partijen en omliggende gemeenten
op één lijn te krijgen ten aanzien van het horecabeleid. Ook was je penningmeester en
later waarnemend voorzitter van Koninklijke Horeca regio Noord-Holland. Landelijk was
je actief als ledenraadslid en ben je lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds
Horeca en Catering.

Je bent een open, gastvrij en hartelijk persoon en tegelijkertijd heb je een nuchtere kijk
op zaken. Je bent direct, recht door zee, toegewijd, hardwerkend en betrouwbaar. Voor
jouw inzet werd je benoemd tot Lid van Verdienste van Koninklijke Horeca regio Noord-
Holland.

Je had de zaken goed in orde maar wilde toch iets nieuws beginnen. Het werd een
vestiging van FEBO, iets waar heel veel Amstelveners je nog steeds dankbaar voor zijn.
Al snel werd je vrijwilliger van de franchiseraad van FEBO beheer NL. Ook hier
stimuleerde en inspireerde je met jouw kennis van zaken de vakgenoten. In 2023 nam je
afscheid van de franchiseraad maar blijft de organisatie steunen waar nodig.

Ondernemen is zoeken naar mogelijkheden en kansen benutten. Daar hoort ook
netwerken bij. Het was dan ook een logische stap dat je betrokken raakte
bij Ondernemersvereniging Amstelveen.

Op voordracht van het bedrijfsleven werd je lid van de adviescommissie
Stimuleringsfonds. Het ging je aan het hart hoe ondernemers geraakt werden door de
coronacrisis. Op kundige en professionele wijze beoordeelde je de subsidieaanvragen. En
zeker niet te vergeten is jouw inzet als jurylid van de Verkiezing Amstelveense
Ondernemer van het Jaar, waar je een belangrijke rol speelde bij de besluitvorming.

Je bent inmiddels met pensioen. Dus geen zakelijke bezoeken meer aan Cannes-Dubai,
het Oktoberfest in Miinchen, de Sneekweek en Sail Amsterdam. Als een echte
Bourgondiér kun je samen met je vrouw Jenny, genieten van het heerlijke dat de horeca
biedt.



Voor jouw langdurige bestuurlijke inzet als vrijwilliger voor de belangen voor lokale,
regionale en landelijke ondernemers, de horeca in het bijzonder, is het mij een genoegen

je te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Mijnheer van den Helder, beste Chris

Een paar dagen geleden was je aanwezig bij de uitreiking van een onderscheiding aan je
chocolademaatje Edwin, en nu mag ik jou toespreken. Ik ben vereerd dit te mogen doen.
Vanochtend had je een afspraak in Museum Jan over één van jouw vrijwilligersprojecten.
Totdat je onverwacht de weg naar het raadhuis insloeg. Ging er toen iets dagen?

Ik weet het, je houdt niet van lange toespraken en formeel gedoe. Het moet volgens jou
snel, efficiént en zonder poespas. Toch vraag ik je even te luisteren naar wat ik te zeg-
gen heb over jouw jarenlange carriere als vrijwilliger.

Die begon in 2006 met het lidmaatschap van atletiekvereniging Startbaan. Al snel
maakte je je verdienstelijk voor je club. Onder andere als medeorganisator van de Kerst-
loop, een evenement waar honderden deelnemers jaarlijks naar uitkijken. Niet alleen bij
de voorbereidingen maar ook tijdens het evenement bent je volop in de weer. Je bent al-
tijd degene die de deelnemers aanmoedigt op de laatste meters van het parcours en hen
over de streep haalt.

In 2009 ging je aan het werk voor stichting Bovenkerk. Een stichting die de sociale cohe-
sie van bewoners van Amstelveen en Bovenkerk wil bevorderen. Bovenkerk is belangrijk
voor je, je woont er fijn en wilt daar altijd blijven.

Een groot voordeel is dat je als gepensioneerde groenteboer veel mensen kent, en echt...
iedereen kent jou.

Na jouw pensionering werd je bestuurder van de stichting. Gedreven en met energie voor
tien initieer en organiseer je historische dagen, zomerfeesten, schoolrelinies en ‘Samen
eten’, een maandelijks diner voor ouderen en alleenstaanden in het Noorddamcentrum.
Een groot succes. Bij deze gelegenheid bent je naast organisator ook de bewaker van de
kwaliteit van het eten. Alles moet vers zijn, mag niet te lang koken en hoort in het juiste
schaaltje. Je bent daar de geschikte peer voor om het maar eens in jouw vaktaal te zeg-
gen.

Na de brand in de St. Urbanuskerk twijfel je geen moment. Onder de vlag van de stich-
ting vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, ga je direct aan de slag met de fondsenwer-
ving voor de wederopbouw. Je was de motor achter de verkoop van de Urbanus Chocola-
derepen waarvan er ruim 35.000 zijn verkocht. De familie Poppens heeft nog nooit zo-
veel chocola gegeten. Van groenteboer tot chocoladeverkoper. We zagen je vaak op

de vermaarde chocoladebakfiets om de chocola aan de man te brengen. Was het de
smaak of jouw enthousiaste verkooppraatje dat niemand kon weerstaan? In ieder geval
bracht het samen met de verkoop van kerststukjes en kersbomen veel geld op. Ook ik
had weer veel kerstversiering in huis. Ook lokale ondernemers wist je actie te betrekken.

Met jouw gedrevenheid, humor en overredingskracht krijg je zaken voor elkaar die ande-
ren niet voor mogelijk houden. Voor stichting Bovenkerk, stichting Vrienden van de Bo-
venkerkse Urbanus en de atletiekvereniging, die uitsluitend draaien op vrijwilligers, ben
je van onschatbare waarde. Je bent een echte verbinder, vindingrijk en altijd bereid om
te helpen. Daarmee draag je bij aan een mooier en gezelliger Bovenkerk.

Voor jouw onbaatzuchtige en onvermoeibare inzet heeft het Zijne Majesteit de koning be-
haagd je te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



Geachte heer Hogerwerf, beste Rien

Ook u bent onder valse voorwendselen naar het raadhuis gelokt. Hopelijk bent u niet te-
leurgesteld dat het uitje vandaag niet over uw 50-jarig huwelijk gaat. Trouwens niet om-
dat dat niet bijzonder is maar omdat ik het van vandaag met u wil hebben over een an-

dere lange verbintenis in uw leven; tennis.

In 1993 werd u lid, en in 2000 voorzitter, van de Technische Commissie van tennisver-
eniging LTC Amstelland. Bij de fusie met TC de Meerlanden in 2013 speelde u een cruci-
ale rol. We weten allemaal dat een fusie altijd veel emoties met zich meebrengt, maar u
wist als geen ander een brug te slaan tussen de leden van de twee verenigingen. Door
het succes van toernooien in de eerste periode werd de fusie direct vanzelfsprekend. Dat
de vereniging LTC Startbaan een eerste lustrum heeft gevierd, is zeker mede aan u te
danken.

U staat bekend als mister Amstelland of mister Startbaan. Als waardering voor uw onver-
moeibare inzet werd u benoemd tot Lid van Verdienste en erelid. Het exacte aantal uur
dat u besteedde aan uw vrijwilligerswerk is niet te achterhalen, maar het kwam in de
richting van een fulltime job. Daardoor heeft u niet zoveel heeft kunnen tennissen als u
wilde, maar ja, de vereniging ging altijd voor, wel 22 jaar lang.

U bent de drijvende kracht achter de club. U coérdineerde de landelijke competitie, de
clubkampioenschappen, de interne competitie, Toss avonden, het goede doelentoernooi,
het Open Startbaan Toernooi en meer. Gigantische klussen, u zorgde ervoor dat alles
vlekkeloos verliep. U was geen groot fan van de digitalisering, maar ik begrijp dat u na
enige frustraties de toernooien toch plande met de computer.

Uniek is ook uw schaduwboekhouding van afzeggingen.

Zo had u feilloos in de gaten wanneer een speler het ene jaar jarig was en het andere
jaar op dezelfde dag zijn trouwdag vierde. Het is dankzij uw organisatievermogen dat er
honderden wedstrijden zijn gespeeld en duizenden tennissers hun sport konden beoefe-
nen. Staat u daar wel eens bij stil?

Naast deze activiteiten is uw inbreng groot bij bestuurs-en ledenvergaderingen. Ook
voerde u regelmatig besprekingen met diverse commissies van de KNLTB, de gemeente
Amstelveen en het sportbedrijf. U droeg uw ideeén uit en bewaakte de koers van de ver-
eniging. En heel belangrijk: u weet vrijwilligers aan de vereniging te binden.

Uw vrijwilligerswerk gaat verder dan de tennissport. Bij stichting Bovenkerk werd u in de
jaren ‘60 voorzitter van de Jongeren Commissie die maandelijks evenementen organi-
seerde.

De meest populaire activiteit was discotheek Charly, een must voor jongeren uit heel
Amstelveen en de wijde omtrek. U zorgde ervoor dat de avonden een groot succes wa-
ren. Nog steeds bent u een onmisbare vrijwilliger bij evenementen van de stichting Bo-
venkerk.

Meneer Hogerwerf, u bent clubman in hart en nieren, een man met wie het prettig is om
samen te werken. U bent enthousiast, inspirerend en onvermoeibaar en heeft kennis van
zaken. Voor LTC Startbaan en stichting Bovenkerk bent u zo'n vrijwilliger op wie ze altijd
kunnen bouwen. Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen melden dat het Zijne Ma-
jesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mag ik dan nu de aandacht voor Harrie, Karin, Tom en Dea Koot.

Ik kan u zeggen; het is zéér uitzonderlijk dat ik vier leden uit één familie vandaag mag
toespreken. Voor Amstelveen, maar ook landelijk is dit een unieke gebeurtenis.



Ik vertel u eerst wat over de vereniging de Schakel, een vrijetijdsbesteding voor mensen
met een verstandelijke beperking. Het bijzondere is namelijk dat Harrie, Karin, Tom en
Dea zich al geruime tijd met hart en ziel voor déze vereniging inzetten.

55 jaar geleden kwamen ouders van kinderen met een beperking bij elkaar omdat er
voor hun kinderen zo weinig te doen was. Daarom besloten zij knutselmiddagen te orga-
niseren bij één van hen in de huiskamer. De groep deelnemers werd echter snel te groot
en ze maakten een doorstart in het dagcentrum van ons Tweede thuis.

Vanwege het succes, werden de activiteiten uitgebreid van handenarbeid naar dansen,
muziek, uitstapjes, complete vakanties en zelfs cafébezoeken.

Het belang van de activiteiten is groot. Het ontlast de ouders en zeker zo belangrijk: de
deelnemers hebben plezier. Zonder deze activiteiten zou hun wereld kleiner en minder
sociaal zijn.

Tot zover de Schakel. Vraag is natuurlijk hoe raakte de familie Koot hierbij betrokken.
Het begon met Hugo van der Kooij. Zijn jeugdliefde op het KKC was vrijwilliger bij de
Schakel. Hugo ging mee (want dan zag hij haar vaker) en werd aangestoken door het
ontwapende enthousiasme van de deelnemers. En Hugo had een vriend, Harrie....



De heer Harrie Koot
Harrie, kunt u naar voren komen?

Het voordeel van een familie is dat je een collectieve smoes hebt om iedereen naar het
raadhuis te lokken. U dacht dat uw zus Dea een onderscheiding zou ontvangen. Zoals u
inmiddels weet is zij niet de enige vandaag.

Door uw vriend Hugo werd u de eerste vrijwilliger van de familie Koot bij de Schakel. U
maakte kennis met de bijzondere wereld van mensen met een verstandelijke beperking.
In 1981 zegde u zelfs uw baan bij de KLM op en ging werken bij Ons Tweede huis, een
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en
niet-aangeboren hersenletsel.

Naast uw werkzaamheden als penningmeester en bestuurslid bij De Schakel bent u vaste
hulp bij instuifavonden, filmdagen en andere activiteiten. Zo bent u één van de dragers
van de fietsvakanties. Voor dit soort grote projecten draait u uw hand niet om. Ander
voorbeeld daarvan is de film The Great Kidnap, die u produceerde voor en door mensen
met een verstandelijke beperking. Ook initieerde u trainingen voor gebruik van mobiele
telefoons en social media. Een hit voor de deelnemers, vooral tijdens de vakanties. Zelf
besloot u geen lid te worden van de groep, want ze sturen de hele dag door duimpjes,
smilies en hartjes in de appgroep.

U weet veel over de doelgroep over hun achtergrond en gedrag en hoe daarmee om te
gaan. U heeft een eindeloos geduld en houdt altijd het hoofd koel, zelfs in de zomer van
de Witte Haai in Zeeland.

Meneer Koot, inmiddels bent u gepensioneerd, maar nog steeds bent u de allround vrij-
williger bij de Schakel. De onmisbare Haarlemmerolie, de technische man, de senior die
voor iedereen wijze raad heeft. U geeft mensen vertrouwen, zet hen in hun kracht en sti-
muleert hen zelf oplossingen te vinden. Een man met het hart op de goede plek en groot
gevoel voor de medemens en de samenleving.

Voor uw inzet, al bijna een halve eeuw lang, doet het mij genoegen u te melden dat het
Zijne Majesteit de koning heeft behaagd, u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

Deel 2 in het feuilleton van de familie Koot. Harrie heeft een zus; Karin. Karin, mag ik je
uitnodigen.



Door jouw broer maakte je kennis met de Schakel waar je nu bijna veertig jaar als vrij-
williger werkt. Goede actie van Harrie! Je was meteen geraakt door de omgang met men-
sen met een verstandelijke beperking. Net als je broer gaf je jouw baan, in jouw geval bij
het postkantoor, op om te gaan werken bij Ons Tweede Thuis. Je werkte daar 37 jaar
met veel plezier als leidinggevende, tot aan je pensioen afgelopen februari.

Mevrouw Karin Koot

Om goed met deze bijzondere mensen om te gaan is kennis nodig. Je bent expert op het
terrein van autisme en deelt jouw ervaring op een fijne manier met de andere vrijwil-
ligers. Al ruim 40 jaar, en dat is heel waardevol voor de Schakel.

Plezier, respect en vertrouwen zijn de uitgangspunten van de Schakel. Dat maakt dat ie-
dereen zich op zijn gemak voelt. Je hebt een feilloos gevoel om iedereen erbij te betrek-
ken. Daarom word je ook wel het emotionele hart van de club genoemd, de moeder van
de Schakel.

Je bent één en al vrolijkheid en heeft oog voor lief en leed. Je bent programma-coérdina-
tor, organiseert allerlei activiteiten, bent vaste hulp bij de instuifavonden, en onmisbaar

bij de vakanties. Kortom, een allround vrijwilliger en het boegbeeld van het vrijwilligers-
team.

Het is van groot belang om een goede sfeer te creéren bij de activiteiten. Met jouw aan-
stekelijke enthousiasme maak je van iedere activiteit een feestje en vinden de deelne-
mers het fijn om mee te doen. Ook de mensen van Ons Tweede Thuis nemen graag deel
aan de activiteiten van de Schakel. Je bent dus een ware verbinder (of schakel zoals je
wilt) tussen de professionele en de vrijwilligerswereld.

Beste Karin, je bent een betrokken en warm mens, een gangmaker die van gezelligheid
en een feestje houdt. Vandaar dat je ook wel manager van de vrolijke noot wordt ge-
noemd. Ik zie dat je een beetje stil wordt van al deze complimenten. Dat is bijzonder
voor ‘Radio-Karin’ die nooit stil is en ook nooit ‘uit’ staat.

Karin, met hart en ziel zet je je in voor de medemens. Je bent een hardwerkende en ge-
dreven vrijwilliger, iemand op wie je altijd een beroep kunt doen. Het is fijn om met je
samen te werken. Voor jouw jarenlange betrokkenheid doet het mij genoegen je te kun-
nen meedelen dat het Zijne Majesteit de koning heeft behaagd je te benoemen tot Lid in
de orde van Oranje-Nassau.



De heer Tom Koot
Mag ik nu Tom Koot naar voren vragen.

Eigenlijk kon u niet achterblijven, en in 1980 werd ook u lid van het vrijwilligersteam van
de Schakel. Naar voorbeeld van broer Harrie koos ook u ervoor om de stap te maken
richting de zorg van mensen met een verstandelijk beperking. De KLM verloor weer een
medewerker. U zegde uw baan op en ging werken bij Ons Tweede Thuis en werkt nu bij
AM Match. Heel bijzonder dat een hele familie instapt. Ben benieuwd waar de gesprekken
over gaan als de familie bij elkaar is.

Vrijwilligers zijn in vele opzichten uniek. Dat geldt zeker voor u. U onderscheidt zich door
de manier waarop u omgaat met de deelnemers. De oude Grieken zouden u stoicijns
noemen. U laat zich namelijk door niets en niemand van de wijs brengen. U staat voor de
zaken die u belangrijk vindt en straalt dat uit met een bepaalde rust en zekerheid. En ja,
dat ook alweer meer dan 40 jaar.

Naast uw inzet voor activiteiten zoals sportdagen, jaarlijkse feesten en de grote Schakel-
vakantie, bent u vooral chef Instuif. U bent de verbindende factor in de vaste ploeg vrij-
willigers die deze avond iedere keer weer tot een groot succes maken. Het is dé avond
waar de deelnemers in een veilige en vertrouwde omgeving hun eigen vriendenkring op-
bouwen. Zonder deze Instuif zouden veel mensen elkaar niet ontmoeten en ligt een-
zaamheid op de loer.

Als codérdinator bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheid en weet dit ook bij an-
dere vrijwilligers over te brengen.

Daarnaast wordt u gekenschetst als een handige troubleshooter die zonder dat je er erg
in hebt alle problemen oplost. Daarnaast bent u een soort coach. Voor een verdrietige
deelnemer of iemand die uit de band springt bent u als een vader die met een woordje
en een schouderklopje iedereen weer blij krijgt. En dat geldt niet alleen voor de deelne-
mers maar ook voor de vrijwilligers.

Het is bewonderingswaardig dat u als vrijwilliger begon en daarna uw hele loopbaan
richtte op dat ‘iedereen erbij hoort en mee mag doen’. Een rots in de branding, betrouw-
baar, de stille kracht achter de Schakel. Dat is dan weer heel anders dan uw zus, Karin,
maar het mooie is dat iedereen in de familie Koot zo op een geheel eigen wijze bijdraagt
aan de vereniging.

Het doet mij genoegen u te kunnen melden dat u het Zijne Majesteit de koning heeft be-
haagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Last but not least van de Bovenkerkse Kootfamilie. Mevrouw Dea Koot, kunt u naar voren
komen.



Mevrouw Dea Koot

U was dus de collectieve smoes om de familie naar het raadhuis te krijgen. Ze gunden
het u blijkbaar allemaal want iedereen is hier. En dat begrijp ik, want ook u bent één van
de onmisbare vrijwilligers voor de Schakel. Voor u moesten we dus een andere smoes
bedenken. U dacht dat het om uw zus Karin ging.

U bent de enige van de familie die niet uw baan opzegde voor een meer maatschappe-
lijke functie. De KLM is daar ongetwijfeld blij mee maar u kunt uw sociale inborst vol-
doende kwijt als vrijwilliger. In 1982 begon U bij de Schakel. Het was gezien de familie-
omstandigheden een logische stap. Sindsdien bent u daar niet meer weg te denken en
vormt u samen met de rest van de familie de harde kern van het vrijwilligersteam.

U bent codrdinator, motor en drijvende kracht van de jaarlijkse Schakelvakantie. Deelne-
mers gaan onder begeleiding van twintig vrijwilligers een week in Nederland met vakan-
tie. Een jaar van tevoren bepaalt u de locatie al en begint u met de voorbereidingen. De
vakantieweek wordt van uur tot uur gepland en u bent daar, naast uw fulltime baan,
bijna dagelijks mee bezig.

Met zorg en de nodige creativiteit bedenkt u de spelletjes en uitjes, zodat iedereen mee
kan doen en een onvergetelijke week heeft. En dat doet u al 20 jaar, met veel plezier.

Het is ook knap hoe u ieder jaar weer voldoende sponsors en vrijwilligers weet te vinden
die hun vakantiedagen opgeven om te helpen bij dit evenement. Sommigen noemen u
ook wel ‘De vakantievrouw’ en dat lijkt mij heel toepasselijk.

Naast uw werkzaamheden voor de vakantieweek ondersteunt u veel activiteiten en bent
u samen met de andere Kootjes vaste hulp bij de instuifavonden, filmdagen en meer.
Mensen omschrijven u als een energieke doorpakker, een probleemoplosser en een pret-
tige collega.

Mevrouw Koot, voor uw meer dan 40 jaar intensieve inzet voor de leden van de Schakel
heeft u een buitengewone bijdrage geleverd aan de maatschappij. Het doet mij genoegen
u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de koning heeft behaagd u te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Met dit lintje voor u bent u de zesde van de familie Koot die een onderscheiding ont-
vangt, uit een totaal van 10. Dat is een bovengemiddelde familiescore.



Geachte heer Leignes Bakhoven, beste Eric,

Welkom. U was eergisteren jarig. Met het bereiken van een kroonjaar is het bij uw vrien-
dengroep een traditie om de jarige te verrassen met een activiteit. Nou, zegt u het maar,
is dit een verrassing of niet? Fijn dat u hier bent. Het geeft mij de gelegenheid om u van-
daag nog een keer te feliciteren.

Er zijn vrijwilligers en vrijwilligers, maar u bent er wel één van de buitencategorie. Al
bijna 60 jaar bent u betrokken bij Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenor-
ganisatie van Nederland.

Het begon in 1966, toen u lid werd van de Kimball O*Haragroep, de voorganger van de
huidige Kantankye. Precies zoals scouting het voor ogen heeft, groeide u van verkenner
door naar de leider. Tegenwoordig bent u als penningmeester, trainer en begeleider van
de wekelijkse activiteiten en weekendkampen onmisbaar voor Kantankye Amstelveen.

Sinds 1974 zit u in het bestuur van regio Amsterdam-Amstelland. Naast secretaris en vi-
cevoorzitter bent u de duizendpoot die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt. U bereidt
de groepsactiviteiten voor, de wekelijkse opkomsten, de programma’s, de zomerkampen
en de gezinsweekenden.

Bij Scouting Nederland neemt u een sleutelpositie in bij de jamborees, een bijeenkomst
van scouts uit de hele wereld. U maakt er een onvergetelijk internationaal avontuur van
voor de duizenden deelnemers en vrijwilligers.

Sinds 2000 bent u actief in het bosteam en Technische staf van Scoutcentrum Buitenzorg
in Baarn, waar tijdens de zomer voor duizenden scouts activiteiten plaatsvinden. U zorgt
hier voor het onderhoud van de gebouwen en het terrein. Uw technische kennis komt
hier goed van pas, want er is altijd wel iets te repareren.

U bent van de duurzaamheid, allang voordat het trendy was. Verzamelen, bewaren en
repareren, dat is uw motto. Niet alleen voor de Scouting maar ook privé. Als u bijvoor-
beeld op reis gaat, neemt u voor de zekerheid onderdelen mee, je weet maar nooit of de
auto gerepareerd moet worden. U gooit zelden iets weg, ook niet de oude hoogslaper uit
de jaren 60. De planken van dit bed werden in 2023 in het voorraadhok van de scouting
gevonden. Misschien was u wel de voorloper van het Repair café.

Meneer Leignes Bakhoven, uw enorme staat van dienst is indrukwekkend. U bent een
vrijwilliger die in alle bescheidenheid en rust doet wat nodig is. Gevraagd en ongevraagd,
gezien en ongezien.

Altijd opgewekt en bereid de handen uit de mouwen te steken. U bent hulpvaardig, be-
trouwbaar en gewoon een geweldig mens. Koningin Maxima is beschermvrouwe van
Scouting Nederland, maar nu is het de beurt aan de Koning om zijn waardering uit te
spreken. Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen meedelen dat hij Zijn Majesteit de
Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Geachte mevrouw Lohse, beste Will

In het raadhuis hebben wij veel planten en bloemen, maar het is geen tuincentrum. U
dacht daar vandaag planten te kopen voor de tafel bij de dagbesteding. Niets is minder
waar, al gaat u vandaag wel met een bloemetje naar huis. En niet voor niets want u
wordt zeer gewaardeerd voor uw vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties.

In 2007 stapte u voor het eerst bij het Maatschappelijk OntmoetingsCentrum (MOC) bin-
nen. Eigenlijk met een verzoek aan de dames van de Babbel-en breiclub om een sok te
breien. Het waren slimme dames want ze zagen meteen een kans om u als lid van de
club te strikken. De sok kon er komen, maar dan moest u die zelf breien. U leerde snel
breien en meer dan dat. In korte tijd werd u één van de vrijwilligers waarop de activitei-
ten in het ontmoetingscentrum draaien.

U was actief bij bingomiddagen, regelde etentjes, ging op ziekenbezoek en zorgde voor
de verjaardagscadeautjes. Het werkterrein was niet alleen in het MOC, ook in verzor-
gingstehuis aan de Poel bracht u vele uren door.

In 2014 begon u voor één dag in de week als gastvrouw bij Amstelring dagopvang de Pe-
likaan, nu Groenelaan. Deze dagbesteding is voor mensen die te maken hebben met een-
zaamheid of geheugenproblemen.

U voelde zich als een vis in het water en werd binnen de kortste keren een volwaardig lid
van het team dagbesteding. Vier dagen per week van 10 tot 17 uur staat u klaar voor de
ondersteuning van activiteiten voor voornamelijk mensen met dementie. U helpt bij acti-
viteiten, verricht verschillende huishoudelijke taken, verzorgt de lunch en gaat als bege-

leider mee met uitjes. De bezoekers dragen u op handen, dat blijkt ook uit hun handge-

schreven brieven ter ondersteuning van uw aanvraag voor een lintje. U bent het o zo be-
langrijke vertrouwde gezicht en maakt de wereld van de demente medemens een stukje
mooier.

Mevrouw Lohse, u zet zich met hart en ziel 100% in voor uw medemens. Ook in uw wijk.
In 2002 ging u in de wijk Kringloop wonen en werd u lid van de bewonerscommissie. Tot
op de dag van vandaag verwelkomt u nieuwe bewoners en biedt u hulp waar nodig.
Vooral in de coronatijd was u steun en toeverlaat voor veel bewoners van de Kringloop.

Mevrouw Lohse, u bent er één uit duizenden. U heeft een luisterend oor voor iedereen en
zorgt voor een positieve en fijne sfeer. Waar u ook bent. Voor al uw belangeloze inzet is

het mij een genoegen u te kunnen informeren dat het zijne Majesteit heeft behaagd u te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Geachte mevrouw Martron, beste Dorine,

U heeft dus geen afspraak met wethouder Marijn van Ballegooijen. U moet het helaas
met mij doen. Nee, u bent hier voor een bijzonder moment. U werkt al 17 jaar als vrijwil-
liger bij Vluchtelingenwerk Nederland.

Dat is belangrijk werk, zeker nu. U ondersteunt vliuchtelingen en asielzoekers uit landen
waar het niet veilig is. Dan is het fijn als ze mensen zoals u tegenkomen. Mensen die zich
hard maken voor een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen. U begeleidt hen
vanaf het moment dat zij in Nederland aankomen totdat ze zelfstandig hun weg in onze
samenleving weten te vinden.

U bent niet zomaar een vrijwilliger, nee, u bent een expert in alles wat met processen,
systemen en voorzieningen te maken heeft. Daarmee helpt u uw cliénten op weg in de
Amstelveense en Nederlandse samenleving. Daar komt heel wat bij kijken. Het vraagt
veel geduld om hen te laten snappen hoe het hier werkt en waar ze op moeten letten. Op
uw geheel eigen, sympathieke manier deelt u uw kennis en ervaring met de viuchtelin-
gen én met de vrijwilligers. Daarbij moedigt u iedereen aan zelf stappen te zetten.

Het lot van de vluchtelingen gaat u zeer aan het hart, met name bij gezinsherenigingen.
Dit is een emotioneel proces en u bent altijd oprecht blij als het lukt. U ging zelfs eens
mee met een viuchteling naar Schiphol om gezinsleden op te halen. Na een procedure
van zeven jaar konden zij elkaar eindelijk in de armen sluiten.

Voor ‘uw’ vliuchtelingen zet u altijd een stapje extra. Zo ging u voor een client naar Den
Haag omdat een verblijfsvergunning onterecht dreigde te worden ingetrokken. Met suc-
ces want de client mocht blijven in Nederland. Het is een voorbeeld van uw vastberaden-
heid uw doel te bereiken.

Als specialist en aanspreekpunt voor zaken over het UWV en de belastingdienst bent van
onschatbare waarde voor het team.

Tijdens werkgroepen of vergaderingen denkt u mee over nieuwe ontwikkelingen, komt u
met praktische oplossingen en ideeén en geeft u constructieve feedback. Wat u siert is
uw bescheidenheid. U bent met afstand de meest ervaren collega in het team, maar zal
zich nooit op de borst kloppen of zich hierop laten voorstaan.

Het vluchtelingenwerk neemt, maar geeft u ook energie. In ieder geval genoeg om ook
tijd te maken voor uw favoriete sport Jeu de boules. In 1996 werd u lid van de Jeu de
Boulesvereniging Bulderbaan. Dat het vrijwilligersbloed kruipt waar het niet gaan kan,
blijkt ook nu weer.

Bij de Jeu de Boulesclub bent u codrdinator van de wekelijkse schoonmaak en schrijft u
voor het clubblad “boelspriet”.

Mevrouw Martron, u bent vriendelijk, behulpzaam en een warme persoonlijkheid. U voelt
situaties goed aan, bent nuchter en doortastend en een steunpilaar voor velen. Voor uw
tomeloze inzet is het mij genoegen u te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de Koning
heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Mevrouw Mehra, beste Ritika,

Fijn om je hier te zien. Deze keer niet met duizenden dansende mensen op het Stads-
hart, maar in dit relatief rustige raadhuis. Vandaag kwam je hier om te praten over het
Diwali-festival. Beste mensen, bent u daar al eens geweest? Het is hét grootste Indiase
festival in Amstelveen en een waar feest. Mevrouw Mehra is hier één van de organisato-
ren van. Ik vertel u zo meer hierover.

In Amstelveens wonen op dit moment 142 verschillende nationaliteiten en dit heeft grote
impact op onze samenleving. Het is belangrijk dat die culturen kennis met elkaar maken
zodat iedereen zich prettig en thuis voelt in onze stad. De Indiase gemeenschap is de
grootste internationale gemeenschap in Amstelveen en Ritika, jij speelt een belangrijke
rol in het verbinden van de Indiase met de Nederlandse cultuur en het bevorderen van
wederzijds respect.

In 2009 richtte je de stichting Bridging the Gap (BTG) op. Met deze stichting wordt letter-
lijk een brug geslagen tussen de Indiase en Nederlandse gemeenschap. Het bevordert de
integratie van de Indiérs en maakt de Nederlanders bekend met de Indiase cultuur.

Het is een uitgebreid netwerkplatform waar mensen elkaar ontmoeten. Het hele jaar door
organiseer je goed bezochte evenementen met als hoogtepunt natuurlijk het Diwali-festi-
val, ik noemde het net al even. Zonder jou geen Diwali: je stelt het programma samen,
regelt de artiesten, werft sponsors en neemt de marketing van het evenement voor uw
rekening. Ook noem ik het Indian colour festival in een volgepakte Emergohal. In 2023
organiseerde je, in samenwerking met de Indiase ambassade, de Internationale dag van
Yoga. Ik hoop dat je af en toe ook zelf even tijd heeft voor yoga, want volgens mij slok-
ken jouw maatschappelijke activiteiten zo’n beetje al je vrije tijd op.

Bij de lokale tv zender 1Amstelveen verzorgt u het programma Amstelveen For Every-
body. Een Engelstalig programma met onderwerpen over communicatie tussen internati-
onals en overige Amstelveners, verschillende culturen, tradities en integratie. Het doel is
mensen samen te brengen, te verbinden en te laten participeren. Ik was zelf ook een
keer te gast bij uw programma.

Daarnaast houdt u via social media de Indiase gemeenschap op de hoogte van de actua-
liteiten in Amstelveen. Zoals noodsituaties, weeralarm, politieke, religieuze feestdagen
enz.

Ook buiten de Amstelveense grens bent u een gedreven, enthousiaste en gewaardeerde
vrijwilliger. Ik noem stichting Asha, een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindosta-
nen in de gemeente Utrecht.

Omdat veel Indiérs zich in Utrecht vestigden, vond je dat zij ook daar uit hun cocon
moesten komen. Je initieerde op de jouw kenmerkende wijze, activiteiten om mensen
met elkaar in contact te brengen. Een ondersteuner schrijft: een evenement organiseren
kost normaal gesproken maanden tijd, maar niet voor Ritika, zij weet binnen een paar
uur mensen te koppelen en ideeén om te zetten in acties. En dat is jouw kracht: je bent
doel- en oplossingsgericht. Een doener die snel schakelt en mensen mee weet te krijgen.

Ook tijdens de Covid pandemie zat je niet stil. Er waren mensen die hulp nodig hadden.

Op allerlei fronten keek je waar uw stichting Bridging the Gap iets kon bijdragen. En met
succes. Je zette inzamelingsacties op voor de aankoop van zuurstofcilinders in India, re-
gelde eten voor 1.100 families en handcremes aan ziekenhuizen en hulpverleners. Voor

deze bijzondere acties werd je zelfs geinterviewd door het NOS journaal.

Ritika, je bent een hartelijke, gedreven en inspirerende persoon en van grote betekening
voor de Amstelveense samenleving en de Indiase gemeenschap in binnen-en buitenland.



Het is mij een genoegen je te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de koning heeft
behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Geachte heer De Ruiter, beste Herman

Dit is toch een leuk begin van een dagje met uw zoon Han en uw schoondochter? Ik weet
eigenlijk niet of jullie nog ergens naartoe gaan vandaag, maar een mooie dag wordt het
zeker. Want we gaan u in het zonnetje zetten voor uw jarenlange, niet-aflatende inzet
voor voetbalvereniging Amstelveen Heemraad.

In 1987 ging Han voetballen bij de club en als enthousiaste vader ging u mee. Niet alleen
om Han en zijn team aan te moedigen maar al snel als vrijwilliger. In al die jaren heeft u
een enorme staat van dienst opgebouwd. U werd jeugdleider en maakte deel uit van de
voetbalcommissie. In 1995 sloot u zich aan bij de werkploeg die wekelijks zorgt voor het
onderhoud en schoonmaak van het clubhuis, velden en kleedkamers. Daarnaast bent u al
dertien jaar het gezicht van de club. Eerst als receptionist en later als gastheer in de be-
stuurskamer.

Op uw eenenzeventigste bent u nog steeds vol energie bezig voor ‘uw’ club. Wat lang
niet iedereen weet, is dat u iedere maandag- en vrijdagochtend achter de schermen druk
bezig bent zodat de competitie goed verloopt en er getraind kan worden. En naast de
vaste werkzaamheden bent u nooit te beroerd om spontane klussen op te pakken. Als de
mannen van de werkploeg daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben, zegt u altijd:
“Kom op jongens, we doen het samen, dan is het zo gebeurd”. Zelf geeft u het goede
voorbeeld en de klus is dan zo geklaard.

Veel mensen realiseren zich niet hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor het verenigingsle-
ven in Amstelveen. Ons rijke verenigingsleven hebben we voor een groot deel te danken
aan vrijwilligers zoals Herman.

Een vrijwilliger is een kostbaar bezit, maar Herman, uw gezondheid is dat ook! Dus als u
een volgende keer van een trap afvalt, bel dan een ambulance en zeg niet “dat valt wel
mee”. We willen allemaal graag dat u nog vele jaren in goede conditie blijft.

U bent een verenigingsmens pur sang. Een loyale kracht die het beste voor de club wil,
een fijne man om mee samen te werken, altijd opgewekt en ijverig. Zo draagt u bij aan
een prettige sfeer.

De club draagt u op handen. Het is ook niet voor niets dat u door de vereniging benoemd
bent tot Lid van Verdienste en erelid. Ook ontving u de Zilveren Waarderingsspeld van de
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. En daar blijft het niet bij want vandaag komt er
nog een uiting van waardering bij. Het doet mij genoegen u te kunnen melden dat het
Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Geachte meneer Sanders, beste Leonard,

En opeens maakte u een afspraak met het ziekenhuis voor 26 april. Meneer Sanders, u
begrijpt dat was niet écht handig voor ons. Gelukkig kon de aanvrager de telefoniste in
een gesprek, van let wel, drie kwartier(!) overtuigen dat u vandaag was verhinderd.

De volgende uitdaging kwam al snel. Hoe konden we u naar het raadhuis lokken? Geluk-
kig bracht de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie uitkomst. Zij zochten een
vergaderruimte. Toevallig hadden we een ruimte beschikbaar. Het onderwerp is interes-
sant, maar vandaag gaan wij het daar niet over hebben. We staan namelijk stil bij uw ja-
renlange, belangeloze inzet als bestuurder bij diverse Joodse organisaties in binnen- en
buitenland.

Ondanks uw drukke baan wilde u zich graag voor de samenleving en de Joodse gemeen-
schap inzetten. U begon daarmee in 1988, met maar liefst drie vrijwillige bestuursfunc-
ties tegelijk. U werd lid van de Raad van Toezicht bij de Nederlands Israélitische Hoofd
Synagoge in Amsterdam en werd penningmeester bij de Nederlands Israélitische Ge-
meente Haarlem. En alsof dat niet genoeg was, werd u secretaris en thans penningmees-
ter van de Esso- de Vries stichting. Deze stichting helpt Joodse zieken en bejaarden op
financieel gebied, in Nederland en Israél.

Noemenswaardig is uw bijzondere bijdrage aan de jarenlange juridische en financiéle af-
wikkeling van de sluiting van het Joodse bejaardenhuis Het Rabbijn de Vrieshuis in Haar-
lem.

Tot op de dag van vandaag staat u de Esso- de Vries stichting op vakkundige wijze bij
met raad en daad. Het enige dat u misschien kunt bijschaven is uw besef van plaats en
tijd. Want was u niet in Nethanya toen u in Haifa moest zijn voor een vergadering? Ach,
een detail, het zij u vergeven want als langstzittende bestuurder bent u met uw financi-
ele kennis en bestuurlijke ervaring dé stabiele en constante factor binnen het bestuur.

In 2006 deed de Joodse basisschool Rosj Pina een beroep op u en werd u lid van de Me-
dezeggenschapsraad. U loodste de school door een moeilijke periode heen.

Uw ervaring als penningmeester bij verschillende besturen kwam goed van pas toen u in
2010 bestuurder werd van sportvereniging Maccabi. Met uw kennis van wetgeving en be-
kendheid met het reilen en zeilen van verenigingen bent u voor hen van onschatbare
waarde.

En alsof dat nog niet genoeg is, speelt u sinds 2012 als penningmeester en secretaris van
de CIZ, de Sjoelcommissie in ziekenhuis Amstelland, een grote rol bij de beveiliging van
de Sjoel.

U hecht er ook aan dat patiénten in het ziekenhuis de sjoeldiensten kunnen bijwonen.
Daarnaast zet u zich in om het Joodse geloof en cultureel erfgoed levend te houden. Wat
een indrukwekkende tijd aan activiteiten. Meneer Sanders, at u wel eens thuis?

Opperrabbijn Binuyomin van het Inter Provinciaal Opperrabbinaat, benadrukt in zijn on-
dersteunende brief ‘dat geheel Joods Nederland in haar volle breedte, zich tot op de dag
van vandaag bevoorrecht mag prijzen met u, meneer Sanders’.

Ruim 35 jaar bent u dag en nacht en voor de volle 100% in touw voor het welzijn van de
Joodse gemeenschap in Nederland en daarbuiten. U zegt nooit nee als iemand u om hulp
vraagt. Zelfs tijdens uw vakanties kan iedereen met zijn vragen of problemen bij u te-
recht. Of het nu collega bestuurders zijn, de CIZ- of de Maccabi, u staat altijd voor ieder-
een klaar. Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit
de koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Geachte heer Simon, beste Gideon,

U dacht dat het u eindelijk gelukt was om uw vader mee te krijgen naar de notaris. He-
laas. Succes bij de volgende poging. Uw vader had wel iets anders voor u in petto.
Daarom bent u nu hier. Welkom. Ik ga u vertellen wat.

Al op zeer jonge leeftijd werd u vrijwilliger voor de Joodse gemeenschap. U volgde het
goede voorbeeld van uw vader. Die ontving precies 25 jaar geleden een koninklijke on-
derscheiding voor zijn vrijwilligerswerk. Wist u dat? Een aardje naar zijn vaartje. Ook u
heeft inmiddels een enorme staat van dienst opgebouwd, als oprichter, secretaris, voor-
zitter, vicevoorzitter en adviseur van diverse Joodse organisaties en goede doelen in bin-
nen- en buitenland. Het is duidelijk dat de Joodse gemeenschap een speciale plek in uw
hart heeft.

Net zoals uw broertje Daniel studeerde u aan de VU sociaal politieke wetenschappen. Na
een aantal jaar in de mediabranche kwam u tot de conclusie dat uw passie in het onder-
wijs lag. U werd docent maatschappijleer en maatschappijkunde bij het Haarlem College.
Als één van de thema’s bracht u de Joodse geschiedenis onder de aandacht. Het ging u
alleen om alleen kennis, maar ook om begrip en inleving.

In 2005 stond u aan de wieg van het brievenproject ‘Niet van Gisteren’. Jongeren, veelal
met een migratieachtergrond van middelbare scholen, corresponderen met Joodse oude-
ren over hun oorlogservaringen in de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen krijgen op
deze manier een beeld van de verschikkingen van de Holocaust, discriminatie en uit-
sluiting. Op hun beurt leren de ouderen over waar de jongeren in het dagelijks leven zoal
tegenaan lopen. Aan het einde van het project worden de brieven gebundeld en zien de
briefschrijvers elkaar. Het zijn emotionele ontmoetingen.

Ook leverde u ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Als lid van
het College van Toezicht en Examens droeg u bij aan de zorgvuldigheid en integriteit van
de centrale examens en streefde u naar gelijke kansen voor leerlingen.

In dezelfde periode was u lid van de Centrale Commissie van het Nederlands-Israélitisch
Kerkgenootschap en kerkenraadslid van de Nederland Israélitische Hoofdsynagoge Am-
sterdam waar u bijdroeg aan de herstructurering van het kerkgenootschap en zich in-
zette voor het jeugd- en jongerenwerk.

Toch heeft u ook nog tijd voor uw hobby, sport. Maar ik begrijp dat u daar liever naar
kijkt dan er zelf actief aan deelneemt. Lekker met de benen op de bank of langs de lijn
bij uw dochters. U blijft toch wel in conditie met uw andere activiteiten.

Zo werd u in 2017 voorzitter van het Nieuw Israélitisch Weekblad. Gewoonlijk staat het
bestuur op enige afstand van medewerkers. Dat is bij u niet het geval. U staat niet bo-
ven, maar voor, achter en vooral naast iedereen. Dat maakt het bijzonder prettig om met
u te werken. Daarbij onderhoudt u de contacten met externe partijen en lezers. U bent
een vraagbaak, sparringpartner en een bron van inspiratie voor collega’s én lezers.

Het lijkt wel of u meer dan 24 uur in een dag heeft. Want ondanks uw fulltime baan, zegt
u geen nee als u wordt uitgenodigd om te spreken over Joods gerelateerde onderwijson-
derwerpen. Zo was u te gast bij rondom 10, het radio 1 journaal, stichting Vredeseduca-
tie en onderwijsgremia.

Meneer Simon, u zet zich jarenlang als bestuurder en vrijwilliger in voor de Joodse ge-
meenschap in Nederland. U doet dit met gedrevenheid, visie en kundigheid en een flinke
dosis humor. Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de ko-
ning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



