In memoriam wethouder Rob Ellermeijer
Amstelveen raad 18 mei 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, college van B&W, dames en heren,

Aan het begin van deze raadsvergadering, wil ik stilstaan bij het overlijden van onze
gewaardeerde wethouder, Rob Ellermeijer op zondag 8 mei. Zijn echtgenote José, en zijn
dochters, Joyce en Lincy volgen deze livestream. Fijn dat jullie digitaal aanwezig zijn.

Het is zo kort geleden. Het was vrijdagochtend dat wij met velen van u een erehaag voor
het raadhuis vormden als laatste eerbetoon aan Rob. Het was een warm en waardig
afscheid vrijdag op Zorgvlied, met mooie woorden die lieten zien hoe Rob was. Ik weet
hoe trots jullie op hem zijn. Aan het begin van deze vergadering wil ik samen met u
nogmaals stilstaan bij zijn overlijden.

Rob was wethouder namens de VVD van 2018 tot 2022 en raadslid van 2014 tot 2018.
Een betrokken Amstelvener. Dat is hoe je Rob treffend zou kunnen typeren. Rob was
onvermoeibaar als het ging om zijn inzet voor onze stad en onze inwoners. Zijn werklust
was onovertroffen en hij zette zich onvoorwaardelijk in. Dat deed hij als wethouder, en
eerder als raadslid en bevlogen vrijwilliger.

Betrokken was Rob bij de raad. Bij de uitvaart werd gememoreerd dat Rob regelmatig te
laat kwam bij afspraken, maar vervolgens wel uitgebreid de tijd nam om het gesprek te
voeren. Ook in zijn rol als wethouder met raadsleden. Zijn deur stond altijd open. Tijdens
raadsvergadering was hij zorgvuldig in zijn beantwoording. De strenge spreektijdregeling
kon Rob compleet vergeten. Iedereen vergaf hem dat ook, want het ging om de
inhoudelijke uitleg.

Of het nu ging om huurders die in de problemen kwamen, onveilige verkeerssituaties of
opgeheven bus- en tramhaltes; Rob rustte niet voordat er een oplossing was. Problemen
in een flat? Rob ging ernaar toe om naar bewoners te luisteren en het probleem op te
lossen. Hij maakte zich hard bij de verhuurder en onderhield zelf contact met bewoners.
“Kan niet, of lukt niet” kwam niet voor in zijn vocabulaire.

Rob had een speciaal plekje in zijn hart voor kwetsbaren en senioren. Mensen die slecht
ter been zijn, moeten niet ver van de bushalte wonen. ‘En als de busbedrijven dit niet
kunnen, dan regelen we zelf wel alternatief vervoer’. Neem de vrijwillige buurttaxi in
Waardhuizen/Middenhoven. Rob was niet alleen aanwezig bij de ingebruikname, hij liet
zich meteen inroosteren als vrijwillige chauffeur. Want ja, zo’n mooi initiatief, daar wilde
hij ook zijn bijdrage aan leveren.

Rob was niet alleen een bevlogen bestuurder maar ook een geliefde collega. Hij was
benaderbaar en hartelijk, en wars van hiérarchie. Wie als nieuwe medewerker een
stafvergadering bijwoonde van Rob, voelde zich meteen welkom. Aan tafel bij Rob was
iedereen een gelijkwaardige gesprekspartner. En stuurde je hem een mail, dan
antwoordde hij altijd. Ook voor de raad was hij altijd bereikbaar. Daarbij was hij immer
goed gehumeurd en klaagde nooit. En hij bleef zich, tot het einde, met hart en ziel
inzetten voor de belangen van inwoners en onze stad.

In het college hield Rob ons allemaal scherp. Hij las niet alleen altijd alle b&w stukken,
maar stelde ook de juiste vragen. En dan moest je met een overtuigend antwoord
komen, anders stelde hij nog een vraag. Altijd vanuit de gedachte wat voor inwoners het
beste was.

Wij, de gemeenteraad, het college van B&W en alle medewerkers, gaan Rob ontzettend
missen, als bestuurder, collega en vriend. Ik wens jullie, José, Joyce en Lincy, veel
sterkte toe in deze verdrietige tijd.



Laten wij een minuut stil zijn en met elkaar Rob herdenken.
Wilt u allen nu opstaan.



